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Vrijdag 13 April hebben we het weer gehad over onze gedachten en hoe deze door anderen beinvioed
wordt. Vaak staan wij er niet bij stil wat een invloed onze gedachten hebben wat we doen, en wat we
voelen. Ook hebben we vaak het idee dat deze gedachten waar zijn, omdat we ze zelf denken. Niets
is minder waar, want naast onze eigen ik, en andere mensen, ligt ook de satan op de loer... Hij wordt
niet voor niets de ‘misleider van de wereld’ genoemd, en de vader van de leugen. Hij vindt het prettig
om gedachten te planten in onze hoofden, en waarom dan wel? Omdat daar onze keuzes worden
gemaakt.. Als hij ons kan verblinden voor de waarheid door leugenachtige gedachten, dan zijn wij niet
in staat om goede beslissingen te nemen, en is onze gedachtenwereld niet op orde. Dus een klein
vlammetje, kan heel groot worden.... Laten we wel even duidelijk stellen dat de keuzes die wij maken
wel ONZE keuzes zijn. Je kunt de satan niet verantwoordelijk houden voor je eigen daden. Maar het is
goed te weten hoe de satan ons probeert te misleiden, waar hij in het algemeen verschillende
tactieken voor gebruikt. Ook is het zo dat misleiding niet bij iedereen op hetzelfde vlak ligt. Vaak ligt
een tactiek voor de hand waar jij gevoelig voor bent, waarin jij een zwakte hebt (bijv. zonde, maar
ook zelfbeeld, Godsbeeld, en wereldbeeld).

1. De satan maakt je blind voor je identiteit en autoriteit. Alle zekerheden
(uitroeptekens) worden door hem omgezet in onzekerheden (vraagtekens). Je kan
juist een heel verkeerd beeld hebben van jezelf, dat je niets voorstelt, of juist dat je alles zelf
wel kan en dat je God eigenlijk niet echt nodig hebt.

2. Hij probeert je angst aan te jagen (ook voortvloeiend uit punt 1), waarmee je de
controle verliest, en volledig gericht bent op de omstandigheden in plaats van op God. Je kunt
niet meer helder nadenken.

3. Hij laat je niet met rust, maar jaagt je op. Hij blijft je bestoken met allerlei gedachten
over zonde, zelfbeeld, wereldbeeld en Godsbeeld. Hij zal je je elke keer laten herinneren aan
je zwakke punten.

4. Hij laat je vluchten, van jezelf, je problemen en van God. De waarheid komt vaak
beklemmend over, en veel te confronterend, wat zich weer kan uiten in schuldgevoelens.

5. Hij brengt verdeeldheid tussen mensen, gezinnen en gemeenteleden. Hij zaait
bitterheid, onvergevingsgezindheid, wrok, en zet mensen tegen elkaar op, zodat ze niet als
eenheid kunnen optreden als lichaam van Christus, en dus geen ‘leger van God’ kunnen zijn.

6. Hij ontmoedigt je. Hij probeert je de moed te ontnemen, wat kan lukken als je kijkt op de
omstandigheden. Bijv. als je geen werk hebt, of wat je aanmoet met jezelf. Als je niet uitkijkt
kan dit je levenslust ontnemen. Je verliest God uit het 0og, en je kan in een depressie
terechtkomen.

7. Hij verleidt je tot zonde en klaagt je daarna aan voor dezelfde zonde. Eerst verleidt
hij je bijv. tot het bekijken van pornografisch materiaal, en daarna klaagt hij je aan: “Ben jij
nou een echte christen?” Een vergelijking: De satan geeft je eerst een omgekeerde
verrekijker, waarmee de zonde heel klein lijkt... Als je hem hebt gedaan dan draait hij de
verrekijker om en is het ineens heel groot.

De satan veracht mensen en is uit op onze vernietiging. Maar hij heeft alleen vat op je als je in
leugens leeft.. Als je niet weet wat de echte waarheid is.. Want als je Gods waarheid kent, dan weet
je ook dat wat satan je wil laten geloven een grote leugen is.

Wil je van ongezonde gedachtenpatronen af? Wil je af van leugens waarin je leeft? Dan zul je moeten
erkennen dat je gedachten niet de volledige waarheid zijn, omdat ze beinvloed worden door vele



negatieve factoren. Daarna kun je met Gods hulp de misleidingen en leugens in je leven ontmaskeren,
door zijn gedachten te gaan lezen in Zijn woord. Maar ook door bijv. aan God te vragen: “Heer toets
mijn hart of er ook een heilloze weg is”, zoals in Psalm 139 staat. Daarna moet je deze verkeerde
gedachten belijden en de waarheid tegenover de leugen plaatsen, zodat elke grond van satan in je
leven wordt weggehaald. In 2 korinthe 10:5 staat dat je verkeerde gedachten krijgsgevangene moet
nemen en onder de gehoorzaamheid van Jezus moet brengen. Je moet ze eruit gooien!

God wil je vullen met Zijn waarheid, en laten zien hoe Hij naar de dingen kijkt... Wil jij dat ook??? Wil
je Hem daarvoor de ruimte geven? Wil je breken met leugens in je leven?



