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Dienen 
 
Deze brainstormavond hebben we het gehad over dienen. Dienen is een levenshouding wat in-
houdt dat je je eigen belang ondergeschikt maakt aan die van God en andere mensen. Dat je die 
extra mijl voor andere mensen wilt gaan. Dat je mensen liefhebt en alles voor ze over hebt. Ook 
voor mensen waar je misschien minder goed mee kan opschieten. Het vraagt dus wat van je… 
Het is een actieve houding!! Gelukkig heeft God ons de Heilige Geest gegeven om dit te kunnen 
doen, want alleen bakken we er niks van. Als iedereen een dienende levenshouding zou hebben 
dan zou er een stuk minder ellende in de wereld zijn! Dienen is een sleutel; je opent nieuwe deu-
ren, want je geeft God de ruimte te doen in je leven wat Hij wil. En dat kan alleen maar iets moois 
worden, want je gaat steeds meer lijken op Hem! 
 
Bijbelteksten 
 
Galaten 5:13 “U bent geroepen om vrij te zijn, broeders en zusters. Maar gebruik die vrijheid niet 
als voorwendsel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar juist dienstbaar in een geest van liefde.” 

Mattheüs 20:28  “Neem een voorbeeld aan de Mensenzoon: hij is niet gekomen om zich te laten 
dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven in ruil voor het leven van veel anderen.” 

Lucas 22:27 “Wie is belangrijker: wie aan tafel zit of wie bedient? Wie aan tafel zit, is het niet? 
Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.” 

Johannes 12:26 “Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn die-
naar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.” 

Marcus  10:44 “Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, 
zal aller slaaf zijn.” 

Marcus 9:35 “En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil 
zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.” 



Wat is dienen?   Waarom is dienen 
belangrijk?  

Noem voorbeelden 
van dienen uit de 

bijbel  

In wiens belang is 
dienen? 

Wat is er nodig om 
te kunnen dienen?  

Noem kenmerken 
van een dienende 
levenshouding 

Wie moet ik  
dienen? 

Hoe kan ik een  
ander dienen?  

Wat gebeurt er als 
iedereen geeft? 

Wat is het tegen‐
overgestelde van 

dienen? 



 
 
 
 

 
 

DIENEN ALS LEVENSHOUDING 
 

Heer ik besluit Uw belang  
boven mijn belangen  

te stellen.  
 

Wilt U doen in mijn leven  
wat daar voor nodig is. 

 

Onder in de nederigheid is 
een deurtje naar Uw heerlijk‐
heid, en ik wil die deur door. 

 

Schijn Uw licht op de  
dingen in mijn  hart die U wilt 

dat ik uitlever aan U.  
Ik geef ze aan U Heer. 

 

Geef mij een luisterend oor 
voor wat een ander nodig 
heeft en hoe ik hier in kan 
voorzien. Geef mij de  
wil om te geven,  

ook al voel ik het anders. 
 

Heer mijn leven, mijn huis, 
mijn auto, mijn tijd, mijn ta‐
lenten en gaven stel ik ten 
dienste van U en van mijn 

naasten. Ik heb immers alles 
in bruikleen gekregen van U. 

 

Heer leer mij Uw wil te doen, 
zodat ik vrij ben van mijzelf en 

Uw vrijheid kan ervaren! 

 
 
 
 

 
 

MATTHEÜS 20:28   
 

“Neem een voorbeeld aan de 
Mensenzoon: hij is niet geko‐
men om zich te laten dienen, 
maar om zelf te dienen en zijn 
leven te geven in ruil voor het 

leven van veel anderen.” 
 

 JOHANNES 12:26  
 

“Indien iemand Mij wil die‐
nen, hij volge Mij, en waar Ik 
ben, daar zal ook mijn dienaar 
zijn. Indien iemand Mij dienen 
wil, de Vader zal hem eren.” 

 
GALATEN 5:13 

 

“Broeders en zusters, u bent 
geroepen om vrij te zijn. Mis‐
bruik die vrijheid niet om uw 
eigen verlangens te bevredi‐
gen, maar dien elkaar in lief‐
de, want de hele wet is ver‐

vuld in één uitspraak: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf.’ “ 

 


