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Gebed 
 
Vanavond hebben we het gehad over gebed. Wat het nu eigenlijk inhoudt. We hebben vaak zo’n 
verkeerd beeld van gebed. 
 
Gebed is: 
Gebed is van hart tot hart spreken met God 
Gebed is je hart openen en delen met God 
Gebed is in een houding van dankbaarheid en verwachting praten met God 
Gebed is je hart, je zelf met woorden toevertrouwen aan God. 
Gebed is een wisselwerking tussen jouw hart en Gods hart. 
Gebed is de wensen van Zijn hart vanuit jouw hart tot hem opzenden 
Gebed is Hij in jou en jij in Hem, één van wil en één van Geest 
 
Gebed is niet; plichtmatig spreken met tegenzin. 
Gebed is niet; steeds de zelfde dingen moeten vragen. 
Gebed is niet; je boodschappenlijstje bij God neerleggen.  
Gebed is niet; klagen over je omstandigheden tegen God. 
Gebed is niet; de verantwoordelijkheid afschuiven en niets meer hoeven doen. 
Gebed is niet; met mooie woorden moeten spreken. 
 
Soorten gebed: 
 
• Dankgebed  
• Smekend gebed om hulp 
• Strijdend gebed  
• Aanbiddend gebed. 
• Gebed tot bevrijding 
• Gebed tot genezing 
• Vragend gebed 
• Gebed van overgave 
• Voorbede voor andere mensen 
• (zonde)belijdend gebed 
• Proclamerend gebed 
• Profetisch gebed / gebed in tongen 
 
Uit een aantal teksten in de bijbel blijkt dat God een gevende God is, en dat Hij graag en veel aan ons wil 
geven: Johannes 15:7 “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal 
u geworden.” en: Mattheüs 7:7 “Bidt en u zal gegeven worden”, of: Johannes 14:13 “en wat gij ook vraagt in 
mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde”. 
 
Heel vaak worden deze tekst uit hun verband getrokken en gebruikt naar eigen inzicht. Het betekent dus 
niet dat je zomaar alles kunt vragen en dat je dan alles krijgt. De cruciale stap in deze is dat je in Hem bent. 
Zoals hierboven ook aangegeven: gebed is van hart tot hart spreken met God, en dat je één van wil en 
Geest bent. Dan ga je bidden naar Gods hart en wat Hij wil, en bidden wat Hij voor jou klaar heeft liggen! 



 Bidden is een open 
hand opheffen  

naar God 

 God beantwoordt  
elk gebed 

 Bidden is je verlanglijst 
bij God inleveren 

Bidden is je ontdoen 
van onnodige ballast 

Gebed is de wensen van 
Zijn hart vanuit jouw 
hart tot hem opzenden 

Elk gebed wat in Gods 
hart geboren is, wordt 

verhoord 

Vraagt wat gij maar wilt 
en het zal u geworden 

Johannes 15:7 
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