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    12-09-2008 

 

Gods stem verstaan 
Gods stem verstaan, toen ik er over nadacht wat ik erover wou vertellen kwam ik er al snel achter dat 
ik veel kanten op kon met dit onderwerp. Gods stem verstaan lijkt zo’n onbereikbaar iets.. je denkt 
iets te begrijpen en dan twijfel je al weer.. tenminste zo heb ik het vaak en op die manier ook met 
vallen en opstaan geleerd. 
 

1. Misschien is het een gekke vraag, maar waarom willen we Gods stem eigenlijk 
verstaan?  

 
Zelf wil ik graag Gods stem verstaan omdat ik Hem dan gehoorzaam kan zijn is mijn eerste 
gedachte. (ben ik misschien bang voor straf als ik het niet goed doe?) Deze gedacht is denk ik ook 
een juiste, maar is er ook nog een ander diepere reden? Misschien nog niet eens dieper, maar als 
Jezus je vriend wil zijn moet je toch op minst met Hem kunnen praten? Toch? Als ik niet zou kunnen 
communiceren dan zou ik waarschijnlijk weinig vrienden hebben.  
 
Als je iemand beter wilt leren kennen zul je toch zijn stem moeten verstaan en God wil niets liever dat 
je Hem beter leert kennen. 
 
Als je echt een relatie met God wilt, niet iets oppervlakkigs, maar een werkelijke vriendschap met de 
almachtige zul je moeten leren luisteren naar de stem van God en gehoorzaam zijn.  
 
Stemmen die zich agressief opdringen, stemmen die je opjagen, stemmen die je angst aanjagen, zijn 
nooit Gods stem. Want God is liefde en hij spreekt vanuit liefde. In je gedachten hoor je drie 
stemmen: die van jezelf, die van satan (die enkel leugens spreekt) en die van God. Je leert het 
naarmate je God langer volgt en Hem beter leert kennen 
God is een vader, een vriend, een geliefde. Hij is ook een liefdevolle herder.  
Hij hoeft niet te schreeuwen in je oren. Hij is zacht, lieflijk en opbouwend. Juist het voorbeeld van de 
herder is mooi om een mooi geheim te laten zien. 
 
We zien dit ook terug in de gelijkenis van de goede herder waar Jezus zegt: ‘Joh 10:14  Ik ben de 
goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen  gekend.’’.Als je het karakter van God 
kent dan weet je ook hoe hij spreekt en herken je zijn stem. 
 
Zelfs als hij je corrigeert, zal hij dat doen vanuit liefde en met het verlangen om je dichterbij Hem te 
brengen. Met het volgende verhaal wil ik illustreren waarom het van belang is om de stem van de 
goede herder te kennen. 
 
Er was is eens een hele man die altijd precies kon vertellen wel geld echt en welk geld nep was. Op 
een dag werd aan hem gevraagd: ‘’hoe kan het toch dat je altijd weer weet of het echt of nep is. Je 
moet dan zoveel soorten geld kennen om te weten of het echt of nep is. Waarop de man 
antwoordde: ‘’ ik ken maar een soort en dat is de echte, en alles wat niet echt is is dus vals..  
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Soms hoor je anderen zeggen: 'God zei dit en dat tegen me'.Dan denk jij misschien: ‘Wauw, die 
verstaat Gods stem. Het heeft me vanaf het begin van mijn wedergeboorte gefascineerd hoe mensen 
zo zeker wisten wat God tegen ze zei. Ik zat in een gemeente waar veel geprofeteerd werd. Zeker in 
het begin heb ik veel profetieën gehad. De leukste is wel gewest dat ik aan Jezus vroeg of hij nog 
wel een beetje van mij hield. Die zondag was er een profeet om te spreken en hij kwam in ene naar 
mij toe en vertelde dat God nog steeds van mij hield 
 
Wel, dat kun jij ook. Je moet het alleen nog leren. Want iedere christen kan Gods stem verstaan. Wat 
je ervoor moet doen? Luisteren…. We zijn zo gewend om alleen maar in gebed tot God te spreken 
en we hebben niet geleerd dat God ook wel eens iets  
tot ons wil zeggen. Voor mijzelf heb ik gemerkt dat God in de rust spreekt. 
 
Daarom is de eerste stap: leer LUISTEREN 
 
Neem tijd om bij God te zijn, zonder iets te zeggen. Leer ontspannen bij God. God wil niets ander 
dan spreken tot zijn kinderen. 
 

2. Vraag: hoe kun je gewoon naar God luisteren? 
 
Een mens bestaat volgend de bijbel ui Geest, ziel en lichaam.  
Twee voorbeelden: 

 Het Woord van God verdeelt de mens niet in de twee delen ziel en lichaam. Het behandelt de 
mens eerder als driedelig - geest, ziel en lichaam. 1 Thes. 5:23 zegt: “En Hij, de God des 
vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van 
onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn” 

 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in 
zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen” (een levende ziel - St.Vert.) (Gen.2:7). 
Toen God de mens schiep, formeerde Hij hem uit stof van de aardbodem en blies toen “de 
levensadem” in zijn neusgaten. Zodra de levensadem, die de geest van de mens werd, in 
contact kwam met het menselijk lichaam, werd de ziel voortgebracht. 

 
(De studie gaat te ver om dit afzonderlijk te bespreken wat deze drie delen dan inhoud) 
 
Grappig dat wij eigenlijk ook uit drie afzonderlijke zaken bestaan en toch 1 zijn. We lijken echt op 
God! 
 
Maar goed, en God? Die is ook Geest. Daarom praat God tegen ons op een geestelijke manier. Dat 
wil zeggen: hij spreekt onze jouw geest. Je kunt hem dus horen met de oren van je geest. 
 
We zijn met de Geest van God met Hem verbonden.  
 
Als God spreekt, luister je met de oren van je geest en als God je iets toont, dan zie je dat met de 
ogen van je geest. Hoe weet ik dit? Ro 8:16  Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij 
kinderen Gods zijn. Je hoort het niet, maar je weet het wel!! Zo is de stem van God. 
 
Echte kennis van God krijg je niet in je hersenen, maar in je geest. Het wordt je gegeven 
door de heilige Geest van God. God wil je leren je geest te gebruiken om van Hem te ontvangen. 
 
Hoe hoor ik de stem van God dan? 
 
Neem eens een liedje in je hoofd en luister ernaar. 
 
Je hoort het liedje, maar je hoort het niet met je gewone oren. Je hoort het in je gedachten. 
 
Zo ongeveer spreekt God ook. Het is alsof je iets in je gedachten 'hoort'. Een zachte stem. Een diepe 
indruk in je hart. Een innerlijk gevoel. Zacht, liefdevol, soms duidelijk, soms heel stil. Je hoort het niet 
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met je fysieke oren, maar toch is het een duidelijke gedachte, een duidelijk geluid,een duidelijke 
betekenis. 
 
Het is alsof je iets in je gedachten 'hoort'. Een zachte stem. Een diepe indruk in je hart. Een innerlijk 
gevoel. Zacht, liefdevol, soms duidelijk, soms heel stil. Je hoort het niet met je fysieke oren, maar 
toch is het een duidelijke gedachte, een duidelijk geluid, een duidelijke betekenis. 
 
Je hoort het gewoon. Heel eenvoudig. Of je weet gewoon iets heel sterk. Of je voelt als het ware een 
gedachte opborrelen uit je innerlijk. 
 
Het komt heel spontaan, heel natuurlijk, heel rustig. Als een bron die spontaan opborrelt. Zo is de 
stem van God in jouw geest. 
  
Hoe werken de ogen van je geest? 
 
Stel je een appelboom voor. 
 
Je ziet de bladeren, de kleur van de appels...Je ziet hem helemaal voor je! Dat is jouw menselijk 
voorstellingsvermogen. Je kunt iets 'zien' in je gedachten. 
 
Als God je iets laat zien in je geest, lijkt het daar sterk op. Je 'ziet' het met je innerlijke ogen, maar 
toch is het niet zichtbaar voor je lichamelijke ogen. 
 
Verschillende manieren om Gods stem te verstaan: 
 

3. Vraag: welke manieren zijn er om Gods stem te verstaan? (denk aan eigen voorbeeld) 
 
1- Door zijn woord, de Bijbel 
 
God openbaart zichzelf in de bijbel en laat zijn karakter zien. Als je zijn karakter kent zul je beter in 
staat zijn om zijn stem te herkennen. Onthoud wel dat ‘’de 2Co 3:6  Die ons ook bekwaam gemaakt 
heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen  Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter 
doodt,  maar de Geest maakt levend. God spreekt altijd leven en wij zijn daarin altijd van Hem 
afhankelijk. 
 
2- Door een hoorbare stem 
 
Zoals Samuel, of zoals bij de doop van Jezus. Het komt zeker nog altijd voor, maar niet dikwijls. 
 
3- Door een ‘zachte, stille’ stem in je hart 
 
Hier hebben we het al over gehad. Je hoort die stem eigenlijk in je geest, ofwel je innerlijke mens.  
 
4- Door je geweten en intuitie 
 
Je krijgt een gevoel van vrede of onvrede in je hart als je iets doet. Hoe meer je naar God luistert, 
hoe gevoeliger je geweten is. Vaak is het nodig om actie te ondernemen, om erachter te komen of je 
ergens vrede over hebt of niet. Deze innerlijke vrede is in veel gevallen een heel goede toetssteen. 
 
Jes 48:22  Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE  
 
Jes 59:8  Den weg des vredes kennen zij niet; en er is geen recht in hun gangen;  hun paden maken 
zij verkeerd voor zich zelven, al wie daarop gaat, die  kent den vrede niet. Jes 55:12  Want in 
blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid  worden; de bergen en heuvelen zullen 
geschal maken met vrolijk gezang  voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen 
samenklappen. 
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Flp 4:7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in 
Christus Jezus 
 
5- Door dromen, visioenen en beelden 
 
Een droom krijg je terwijl je slaapt en je ziet in de Bijbel vele voorbeelden van mensen waar God op 
die manier tegen spreekt. Zo’n droom kan een soort gelijkenis zijn, of beeldspraak. 
 
Een visioen is net zoiets als een droom, maar dan terwijl je wakker bent. Je ziet een soort film voor 
je, en het kan heel levensecht zijn. Ook dit zie je in de Bijbel. Ezechiel, Daniel en Johannes kregen 
zulke visioenen. 
 
Beelden tenslotte zijn plaatjes. God laat eenvoudigweg iets zien en laat je de betekenis daarvan 
begrijpen. Vraag God vooral om de betekenis 
 
6- Door profetie 
 
Profetie is het doorgeven van de stem van God. Het is een bijzondere gave van de heilige Geest, 
waarvan de Bijbel zegt dat we er ons boven elke gave naar moeten uitstrekken (1 Kor. 12-14). God 
vindt profetie enorm belangrijk en hij slaat profetische mensen zeer hoog aan in de Bijbel. 
 
'Jaag de liefde na en richt u ook op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie.' 
(1 Kor. 14:1) De liefde zijn de vruchten van de Geest. 
 
7- Door je aandacht ergens op te vestigen 
 
Je kunt soms opeens ervaren dat je zonder enige reden naar iets zit te kijken. Een object, een tekst 
of een persoon. Dan gebeurt het vaak dat God je door die persoon, die tekst of dat object heen iets 
wil zeggen. Vraag dan gewoon: wat wilt u me zeggen Heer? 
 
8- Door je iets in herinnering te brengen 
 
Vaak als je ’s morgens op staat, spreekt God heel duidelijk tegen je. Sommige mensen hebben ’s 
morgens liedjes in hun hoofd. Dikwijls is het God die dat lied ingeeft, omdat de tekst ervan een 
belangrijke boodschap voor je bevat. Dat kan bemoedigend zijn, of het kan een instructie bevatten 
van wat God wil dat je die dag gaat doen. 
 
9- Via boeken die je leest, films die je ziet... 
 
Zelfs via reclamefolders. God kan alles onder je aandacht brengen om je iets duidelijk te maken. God 
zal belangrijke zaken vaak meerdere malen herhalen en hij zal je leiden naar plaatsen, naar situaties 
waar je steeds weer hetzelfde zult horen. Hou daar rekening mee, want God spreekt meer dan je 
denkt! 
 
10 Via andere mensen 
 
Als je echt met God leeft en jezelf elke dag bewust onder Gods hoede plaatst, zal God ook via 
andere mensen tot je spreken. Soms kan dat heel pijnlijk zijn, omdat God je dan 
op een zwakte of een fout kan wijzen. Maar de Bijbel zegt dat het van levensgroot belang is om te 
luisteren naar waarschuwingen van anderen. 
 
11 Op talloze andere manieren... 
 
Het belangrijkste is dat je je in alles richt op Hem. God is een beloner van wie hem ernstig zoeken!! 
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Spreuken: laat God delen in alles wat je doet dan zal Hij je levensweg bepalen. 
 

4. Vraag: is dit voor jullie ook zo of zien of ervaren jullie dit anders? 
 
 

5. Zijn er misschien nog andere ragen? 


